
 

Kerstfeest met de kinderen 2020 



Kinderen komen zingend binnen: Als alles duister is  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
 Kinderen zingen: Een gouden ster schittert in de nacht 
Een gouden ster schittert in de nacht, 
een eng’lenkoor dat zingt vol held’re pracht. 
Over ’t wereldrond gloort een nieuwe dag, 
Hij kwam op aard’ het kind dat werd verwacht. 
 
De strijd op aard’ is voorgoed beslist, 
Hij geeft de kracht die door ons word gemist. 
Overwinnaar God, grote Majesteit, 
toch vond Hij hier geen plaats voor Hem bereid. 
 
Een stille wens, gekoesterd door het volk, 
die glans van hoop verdrijft de zwartste wolk. 
Want de liefde Gods, beloofd aan elk geslacht, 
Hij kwam op aard’ het kind dat werd verwacht. 
 
Opening en gebed 

Bijbelvertelling 

Inleiding op het Thema: Licht uit God geboren 

Voorgedragen door: Marielle  Piet

 

Toen God de wereld schiep was het een grote dag, 

een dag van licht en van Gods grote woorden, 

en ook de nacht was licht, vol van Gods lach, 

er was geen valse toon in Gods akkoorden. 

 

Maar toen de mens de zonde had geproefd, 

toen viel de nacht en alles was ontluisterd; 



Gods lach verdween, want Hij was zeer bedroefd, 

en waar God schreit, daar wordt het licht verduisterd. 

 

Toen Jezus werd geboren in de wereldnacht 

heeft God geglimlacht om dit nieuwe leven, 

en in het donker scheen een ster van grote kracht: 

het Licht der wereld had de nacht verdreven. 

 
Samenzang: Nu daagt het in het oosten 
Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal

Schriftlezing: Genesis 15 vers 1-6 
1.Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: 

Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. 

2. Toen zei Abram: Heere HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik 

kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal 

zijn? 

3. Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand 

die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. 



4. Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw 

erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal 

uw erfgenaam zijn. 

5. Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de 

sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht 

zijn. 

6. En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. 

 
Schriftlezing : Jesaja 9 vers 1 
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. 
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht 
schijnen.  
 
Schriftlezing, Lukas 2 vers 8-14 
8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld 
en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 
9. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de 
Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 
10. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u 
grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 
11. namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; 
Hij is Christus, de Heere. 
12. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in de kribbe. 
13. En plotseling was er bij de engel een menigte van 
de hemelse legermacht, die God loofde en zei:  
14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede 
op aarde, in mensen een welbehagen. 
 
Samenzang: psalm 43:3 (ritmisch)  

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder;  
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid,  
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 



Kinderen zingen: In het begin was het woord 

Refrein: 

In het begin was het woord en het woord was bij God, ja het Woord  

In het begin was het woord en het woord was bij God, en het Woord was God 

 

Het Woord is bij ons gekomen 

Het kwam als een licht in de nacht 

Om onder de mensen te wonen 

Maar wie had een kindje verwacht? 

Refrein: 

 

Het woord is aan ons gegeven, 

Al lang van tevoren beloofd. 

De weg en de waarheid, het leven 

Voor wie in de het Kindje gelooft. 

Refrein 

 
Kinderen zeggen op: 
Vanuit het duister van de nacht 
waarin de wereld ligt gevangen, 
vanuit de dagen, vol verlangen 
naar licht, naar vrede, lang verwacht 
 
Houd ik mijn blik omhoog gericht: 
ook ik wil bij de kribbe komen 
waar U het kruis hebt opgenomen; 
en ik zal licht zien, - enkel licht! 
 
Laat die ster van Bethlehem dan schijnen in mijn hart. 
’t elke dag weer Kerstfeest zijn in vreugde en in smart. 
Door dat Kindje in de kribbe mag ik vrij tot God weer gaan. 
Dank U, dat U door Uw liefde, dit voor mij toen heeft gedaan.
 
Kinderen zingen:  

Vader in de Hemel, 

Dank u, dank U wel, 

Hij is de Messias, en Immanuel! 



 
Kinderen zeggen op:  
Het is nog lang niet afgelopen, 
Kerstfeest is niet Gods laatste woord; 
Een lange weg moest Christus lopen, 
Op Golgotha werd Hij vermoord. 
 
De wijzen, die Hem schatten brachten, 
Stonden nog maar aan ’t begin; 
Na jaren vol van strijdend wachten, 
Trad Hij als Vorst de hemel in. 

De eng’lenzang was geen finale, 
Gods zegelied was nog niet af; 
Hij zou het thema wel herhalen 
Toen Christus opstond uit het graf. 
 
En nog is het niet afgelopen: 
Het beste is nog niet geweest. 
Hij komt terug! Blijf wachten, hopen, 
Dan wordt het eeuwig Christusfeest. 
 

 
Kinderen zingen:  Jezus zegt dat Hij – laat zo je licht maar schijnen 
Jezus zegt dat Hij hiervan ons verwacht, 
Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht 
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn’ 
Jij in jouw klein hoekje en ik in  ‘t mijn! 
 
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet 
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 
 
Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is, 
Overal op aarde, zonde en droefenis 
Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 



 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen: God is goed 
God is liefde, God is, God is Goed 
 

Samenzang: Lofzang van Simeon (ritmisch) 
Een licht, zo groot, zo schoon, 

Gedaald van’s hemels troon, 

Straalt volk bij volk in d’ogen: 

Terwijl ’t het blind gezicht 

Van ’t heidendom verlicht, 

En Isrel zal verhogen. 

 

Vrije vertelling  

 

Samenzang: Gij zijt het Licht ( wijs: Ik bouw op u) 
Gij zijt het Licht, temidden van het duister, 
er straalt een ster, vol helderheid en glans 
Zie daar het Kind, gekomen voor ons allen, 

Gods eigen Zoon, Die ons zo zeer bemint. 
Geen pracht, geen praal, 
Zijn komst was zonder luister, 
toch reeds een Vorst, Die voor ons overwint. 
 

Sluiting 
 
Samenzang: Ere zij God 

Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen 
Ere zij God in den hoge (2x) 
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 
In den mensen, in den mensen, een welbehagen 
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen 
Ere zij God, ere zij God 



In den hoge, in den hoge, in den hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In den mensen een welbehagen 
Amen, amen  
 
 

 

 

 

  


